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Voorwoord 
 
Bij het schrijven van dit voorwoord voor het jaarboekje 2024, dacht ik bij mij zelf,  
wat is het jaar 2024 toch omgevlogen. In de wintermaanden is er behoorlijk hard 
gewerkt om alles weer klaar te krijgen voor de nieuwe tentoonstelling “Winter op 
Marken”. De grootste klus was het vervangen van alle verlichting in de expositie- 
ruimte beneden. Met de hulp van een aantal vrijwilligers is deze klus prima geklaard, 
waarvoor hartelijk dank aan deze vrijwilligers. Mede dankzij de subsidie die wij 
gekregen hebben van het Cultuurfonds en de Coöperatie Windmolens Waterland 
hebben wij de aanschaf van de nieuwe verlichting kunnen realiseren. Ook hier zijn  
wij uiteraard enorm dankbaar voor! 
Na de grote schoonmaak en het 
inrichten van de tentoonstelling 
kwamen wij op 23 maart bijeen voor 
de officiële opening. Geheel 
toepasselijk werd de openings-
handeling verricht door Cornelis 
Roos, de voorzitter van de Marker 
IJsclub. Een feestelijke muzikale 
ondersteuning kregen wij o.a. van 
de Malletband van de Christelijke 
Muziekvereniging Juliana. De 
vrijwilligers van het museum 
hebben een prachtige tentoon-
stelling weten neer te zetten. Zo 
was er een ware ijsbaan nagemaakt, 
inclusief een koek- en zopie tent, 
waren er spieringvissers te zien en 
allerlei modellen van antieke sleeën   

en was er uiteraard heel veel mooie winterse klederdracht uit de kasten gehaald.  
Daarnaast werden er door Margreet Beemsterboer geschonken handwerken met 
Marker motieven tentoongesteld en een mooie verzameling antieke merklappen. 
Alle vrijwilligers die meegeholpen hebben om deze tentoonstelling te kunnen 
realiseren wil ik bij deze hartelijk bedanken. Op 1 november werden de deuren 
gesloten voor de winterstop en zijn wij alweer met de voorbereidingen begonnen 
voor de tentoonstelling van 2025. Deze gaat heten “Oranje Boven” en er zal in deze 
tentoonstelling tevens aandacht worden geschonken aan 80 jaar bevrijding. Op 29 
maart 2025 zal de opening van deze tentoonstelling gaan plaatsvinden.  
   
Cor Visser (voorzitter)                                                                                                               2 

                                                                                                              



 
Nieuwe aanwinsten  
 
In 2024 mochten wij weer 
veel schenkingen 
ontvangen. Uiteraard ook 
heel veel prachtige 
klederdrachtstukken, 
waaronder een compleet 
mannenkostuum met 
gouden keelknopen. 
Daarnaast een zilveren 
trouwring, gouden 
kaphaken, zilveren platen 
(gespen), akertjes en 
dergelijke. Andere zaken 
die wij gekregen hebben   

zijn onder andere een scheepklok afkomstig uit een botter, een model van de botter 
de MK 58, antieke kruiken, een schalemei (een schelp als misthoorn), bottervaantjes, 
koperen tabaksdozen, een 14 tal wandborden betreffende het Oranjehuis, miniatuur 
bedsteden en prachtige aangeklede Marker poppen. Enkele van de voornoemde 
collectiestukken zullen in de komende tentoonstelling te zien zijn. Alle gevers en 
geefsters heel hartelijk dank voor alles! 

    

    
 
PS: De geschonken kruiken, schalemij en zilveren trouwring zijn afkomstig uit de 
nalatenschap van Cornelis de Waart, Kets 8 die in 1922 is verdronken doordat zijn 
botter de MK 39 is vergaan als gevolg van een aanvaring op de Zuiderzee.  
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Vrijwilliger bij het museum worden? 
 
Het Marker Museum is altijd op zoek naar vrijwilligers om de zaak draaiende te 
kunnen houden. Lijkt het u wat om een dagdeel (3,5 uur) eens in de week, of eens in 
de twee weken achter de balie te zitten en gasten te ontvangen? Neem dan contact 
op met Trijntje Uithuisje-Stoker (telf. 0299-601285), of met één van de andere 
bestuursleden. Wilt u liever niet op een vaste dag zitten, geef u dan op als invaller 
voor de reserve lijst. Het is ontzettend leuk werk, dat u zittend af kan. Leuke 
contacten met mensen van buiten. Man of vrouw? Aarzel niet, kom over de drempel 
van het museum en geef u op als vrijwilliger. 
 

 
 

Komt u ons museum helpen? Laat ons niet in het hemd staan! 
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Oud-strijders                  (geschreven door Cor Visser) 
 
Dat vroeger niet alles koek en ei was blijkt uit het volgende stukje over oud-strijders 
en gaat over de bap van mijn vrouw, Jan Schipper (Jan de Marker) en Dirk de Groot 
(Kets 36). Voor dit stukje heb ik onder andere het boekje “Mijn jeugd op het eiland 
Marken” geschreven door Neeltje Mostert geraadpleegd. Het boekje is overigens te 
koop in het Marker Museum.   
 
De tijd vóór de oorlog op Marken was qua werkgelegenheid zeer slecht. Door de 
afsluiting van de Zuiderzee waren vele vissers hun bron van inkomsten kwijt, de 
vissersvloot moest gesaneerd worden. Zo kwamen Jan Schipper en Dirk de Groot in 
de Werkverschaffing terecht. Zij bleven zoeken naar werk in de visserij en konden 
uiteindelijk aanmonsteren op een Katwijkse trawler. De mannen varen op 8 mei 1940 
uit en gaan vissen onder de Engelse kust bij Aberdeen. Jan laat zijn vrouw Luutje 
Visser en 5 kinderen achter. Dirk laat zijn vrouw Neeltje Kes en 4 kinderen achter. 
Twee dagen later breekt de oorlog uit. De Nederlandse trawlers moeten uitwijken 
naar een Engelse haven. In de eerste periode van de oorlog komen berichten binnen 
van Katwijkse trawlers die op een mijn zijn gevaren, of gebombardeerd zijn. Een zeer 
onzekere periode trad aan voor de achtergebleven gezinnen. De vissers kregen de 
keus tussen vrijwillig dienst nemen bij de Marine, of als krijgsgevangenen afgevoerd 
te worden naar het eiland Man, waar saboteurs en spionnen geïntegreerd werden. 
Veel keus bleef er niet over en Jan en Dirk traden in dienst bij de Marine. De trawlers 
werden omgebouwd tot mijnenvegers. De hele oorlog varen ze onder de Engelse vlag 
vanuit Milford-haven op de Theems. 

 

  
                           Jan Schipper                                                     Dirk de Groot 
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Middelste rij 2e van links Jan Schipper 

 
Het was gevaarlijk werk op de mijnenvegers. ’s Nachts luisteren of er mijnen gedropt 
werden en overdag mijnen zoeken om ze onschadelijk te maken. Zo gebeurde het 
dat een mijn dichtbij ontploft bij hun trawler en die vergaat. De bemanning, 
waaronder Dirk en Jan, komen in de zee terecht. Hun redding werd het groene 
zwemvest met rood knipperlicht, waardoor ze opgepikt konden worden door een 
naburig schip. Onderkoeld werden ze overgebracht naar een nonnenklooster om te 
herstellen. De gehele oorlog kwamen er bij het thuisfront zelden berichten binnen 
van de beide mannen. Via het Rode kruis kwam een eerste berichtje binnen van 16 
januari 1941: “Uw brief in gezondheid ontvangen. Jan is ook gezond. De hartelijke 
groeten aan vrouw en kinderen en familie. In hoop op weerzien. Dirk de Groot”. In 
totaal zijn er tijdens de oorlog slechts enkele van dit soort kleine berichtjes 
ontvangen. Over en weer berichtte Jan en Dirk hoe het met ze ging. Op 17 april 1941 
kreeg de trawler “De Zwarte Zee”, waarop beiden voeren een voltreffer in de 
machinekamer, maar de bom ontplofte niet en werd koelbloedig door de bemanning 
over boord gezet. Op 23 september 1942 wordt het US Vrachtschip Antinous 
getroffen door een torpedo en op sleeptouw genomen door De Zwarte Zee. Niet veel 
later werd het zelfde vrachtschip weer getorpedeerd. De bemanning redde het vege 
lijf door overboord te springen en ze worden voor de 2e keer gered door De Zwarte 
Zee. Het vrachtschip zinkt later die dag. Jan en Dirk hebben wat meegemaakt!  
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                                      Middelste Jan Schipper in Milfort-haven 
 
Hoe verging het de familie van Jan op Marken. Bessie woonde toentertijd op de 
Kerkbuurt, een heel klein huisje dat nu onderdeel uitmaakt van het Marker Museum. 
Tijdens de oorlog had zij de zorg voor 5 kinderen en haar oude vader. Haar  
dochtertje Trijntje was invalide. De jongens Kees en Jan lagen op het zoldertje met 
TBC. De andere twee jongens (Pieter en Elbert) moesten zoveel als mogelijk helpen,  
om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. De oude bap (Kee van Ma) had een 
klein pensioentje, bessie had geen inkomen en steun van de overheid was er niet. Er 
was veel armoede, dus al het mogelijke werk werd aangepakt. Mooie Marker 
kledingstukken en gouden keelknopen werden verkocht e/o geruild voor voedsel. 
Hout voor de kachel werd vaak illegaal weggehaald in de nachtelijke uren uit 
brugonderdelen en palen uit de dijk door Pieter. Een riskante onderneming, want op 
een keer werd hun woonhuisje onderzocht door de Grüne Polizei naar gestolen 
paaltjes. Gelukkig lag het verstopt op het zoldertje waar de jongens met TBC lagen. 
Bang voor besmetting dropen ze af. Na de strenge hongerwinter van 1945 kwam de 
bevrijding van Nederland in zicht. Op 25 april 1945 overleed de vader van bessie en 
op 7 mei 1945 dochter Trijntje, zij werd 9 jaar. Na ruim 5 jaar kwam Jan Schipper 
weer thuis. Een wonder hoe de man de oorlog heeft overleefd.  

  
7                                    Jan en Luutje op jonge en op latere leeftijd                                    



 
Ter herinnering aan de Markers die niet terugkeerden na de tweede wereld oorlog 
 
In totaal zijn er 11 Markers in het buitenland omgekomen in de laatste wereldoorlog. 
Zij worden jaarlijks op 4 mei bij het oorlogsmonument voor de gevallenen herdacht 
op Marken.  
 
Met respect herdenken wij de volgende mannen: 
Cornelis Zeeman Ezn, oud 40 jaar, 18 november 1939, Monding Theems, Engeland 
Jaap Teerhuis Jbzn, oud 59 jaar, 25 januari 1941, Finchley /Londen, Engeland 
Emgert Zondervan Jzn, oud 21 jaar, maart 1942, Balikpapan, Borneo, Indonesië 
Klaas Dorland Kzn, oud 20 jaar, 3 september 1942, Mülheim a/d Ruhr, Duitsland 
Pieter Schipper Jbzn, oud 57 jaar, 14 september 1942, 110 mijl noord van Trinidad 
Hein Visser Mzn, oud 57 jaar, 27 april 1943, 1O mijl o.n.o. van Kaap Bengat, Algerije 
Jacob Boes Kzn, oud 42 jaar, 24 februari 1942, Atlantische Oceaan, Str. van Gibraltar 
Cornelis de Groot, oud 31 jaar, 13 september 1944, op de Rijn nabij Millingen 
Frederik Schouten, oud 56 jaar, 4 februari 1944, Ergste, Duitsland 
Cornelis Visser Hzn, oud 28 jaar, 23 maart 1944, Indische Oceaan zuid van Ceylon 
Jaap Jansen Czn, oud 66 jaar, 22 april 1945, New York, U.S.A. 
 

 
 

8 



 
Lijst van Markers die lid waren van de LKP (Landelijke Knok Ploeg) 
 
Wie waren de leden van de Knok Ploeg [ondergrondse] van Marken, die na mei – juni 
1945 zijn  opgelost in de vergetelheid van de geschiedenis van Marken. Zelfs Pieter 
van Brederode heeft er geen weet van gehad in zijn publicaties over Marken onder 
andere ”In ons isolement lag onze veiligheid”, laat staan de generatie van na de jaren 
‘45. Zelfs in het boekje 75 jaar Vrijheid kwamen we geen woord tegen over de KP. De 
Binnenlandse Strijdkrachten was bij Piet bekend in verband met het incident bij het 
Duitse huisje, waar Klaas Zondervan lid van de gewezen OD de orde pleegde te 
handhaven. De KP Marken waren dus goed ondergronds. We kregen de namen 
toegestuurd op een blaadje uit een schoolschrift. Na wat gepuzzel was het ons 
bekend wie de heren waren met naam en toenaam. Voor zover we weten zijn ze niet 
betrokken geweest bij overvallen of sabotage, wel bij het bewaken van opgepakte 
foute Waterlanders en anderen uit de omgeving en orde handhaving, onder andere 
in Monnickendam. Bewapend waren zij met stenguns. Deze wapens van de KP waren 
ondergebracht onder andere bij de onder-commandant. In het district Waterland zijn 
12 leden van de KP omgekomen. Klaas Teerhuis Klz., de distributie-ambtenaar in 
Monnickendam, wist door een slimme truc het opsturen van zogenaamde Groene 
Kaarten te voorkomen. Hij moest wel onderduiken tot het eind van de oorlog. 
 
Hier volgen de namen van de KP groep van Marken:                                                                   
Klaas Peereboom Dirksz., 11-02 1911, Zaandam commandant.                                                      
Jacob Visser Jacz., geb. 30-05-1917, waarnemend commandant (meester Jaap).              
Jan Kes Klaasz., geb. 20-12-1918. (zoon van Ka Kes de timmerman).                                                           
Elbert Pereboom Dirksz., geb. 09-11-1925 (van de Trap).                                       
Elbert de Groot Dirksz., geb., 14-07-1924. KB.                                                                                         
Jongejaap Dorland Klaasz., geb. 03-10-1925 (Jongejaap de boer).                                                               
Pieter Commandeur Jongejaapsz. geb. 04-11-1023 (van de Middenstandsbank).                                                      
Jan Zeeman Hz. geb. 09-01-1906. (geh. met Wolmet Kes).                                                                              
Klaas Visser Jacz., geb. 10-08-1911. (kapitein bij de ESSO).                                                                                 
Klaas Visser Cornz., geb. 09-04-1918. (Klaas-Kees).                                                                                      
Klaas Visser Cornz. geb. 19-09-1917. (Klaas de kolenboer).                                                                             
Pieter Visser Cornz., geb. 11-11-1920. (Pennie broer van Klaas de kolenboer / zoon 
van Kee Muuse  en Lijsje Teerhuis / bootsman ter koopvaardij, vermist 19.02.1965 bij 
scheepsramp m.s. Sophocles op de Atlantische Oceaan). 
 
Van de bovenstaande groep zijn er nog enkele vrijwillig naar Indië gegaan.   
 
 
                                                                                                       Jaap Visser, Moeniswerf                                                                                                            
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Viering 20 jaar bevrijding / collectie Paul Kuiper 
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11 



 
De Terpen van Marken 
 
Werven worden ze hier genoemd. Tot de Middeleeuwen was ons eiland het 
grensland van Waterland en was welgelegen aan het binnenmeer Flevo. Dit 
zoetwatermeer was toen nog niet verbonden met de Noordzee. Veranderende 
weersomstandigheden zorgden voor afkalving en vergroting, waardoor de Noordzee 
zoveel land opslokte, dat er een open verbinding tot stand kwam. Flevo veranderde 
geleidelijk van zoetwatermeer in een zoutwatermeer, waardoor eb en vloed 
ontstond. Bij extreem weer overstroomde het hoogveen gebied Waterland. Hoewel 
dit land enkele meters boven zeeniveau lag, werd dit land ook bedreigd door pioniers 
die veeteelt en landbouw hier wel zagen zitten. Water werd afgevoerd door het 
graven van sloten en greppels, waardoor uitdroging en inklinken ontstond. Gevolgen 
hiervan waren een geleidelijke verlaging van het maaiveld, zoveel zelfs dat het 
hoogveen laagveen werd. De oprukkende Noordzee en de inmiddels ontstane 
laagveen gebieden vormden een grote bedreiging. De land opslokkende zee en de 
niveau-verlaging van het land zorgden voor veel overstromingen, met als gevolg dat 
Marken niet meer te voet bereikbaar was. Het eiland was een feit en kreeg 
uiteindelijk de naam Marken. 
 

 
De duidelijk zichtbare terp is Altena, in gebruik genomen als begraafplaats. 
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Maar om hier te kunnen overleven moesten dijken worden aangelegd. Dit bood 
echter niet voldoende zekerheid en moest er meer gedaan worden. Toen in het jaar 
1235 zich hier de monniken van het klooster Mariëngaarde uit Hallum (Friesland) 
vestigden, werden de bestaande dijken aangepakt en werd een begin gemaakt met 
het ophogen van terpen. Vóór 1345 waren de eerste twee terpen een feit. Deze 
eerste twee bewoningscentra waren het Oosthuis en het Westhuis. Het Westhuis is 
waarschijnlijk de latere Kerkbuurt. Het Oosthuis was waarschijnlijk de Grote 
Kloosterwerf. Beiden waren tot 1345 in het bezit van de monniken. Naast deze twee 
verhuurden ze nog 12 huizen nabij het Westhuis en nog 9 stuks op onbekende 
plekken. Nadat de monniken in 1345 verdreven waren, werd het onderhoud te veel 
voor de plaatselijke bevolking. Het directe gevolg van het achterstallige onderhoud 
waren de steeds heftiger wordende overstromingen. 
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Hierdoor werd het eiland steeds kleiner. Was het in 1345 nog circa 570 hectaren, in 
1515 was dit nog maar circa 350 hectaren en tegenwoordig nog maar 263 hectaren. 
In 1736 waren de dijken zo slecht, dat er talloze gaten en diepten ontstonden en in 
1756 en 1757 waren ze bijna geheel verdwenen en werd het eiland met de 
ondergang bedreigd. Omdat in de voorgaande eeuwen al een begin was gemaakt 
met het opwerpen van de terpen, bleek dit voor overleving heel belangrijk te zijn en 
bewezen nu hun diensten. De laatste terpen stammen uit de 16e en 17e eeuw. Deze 
zijn gelegen aan het Zereiderpad, de verbindingsweg tussen de Monnikenwerf en de 
Kloosterwerf. Dit zijn de Wittewerf, Grotewerf, Rozenwerf en De Heuvel. In het 
oosten was ook een cluster van terpen, namelijk de Noorderwerf, Kraaienwerf, 
Houtmanswerf en Thamiswerf. De laatst genoemde drie zijn allen buitengedijkt en in 
zee verdwenen. De Houtmanswerf verdween in 1703, de Thamiswerf in 1720 en de 
Kraaienwerf in 1775. Deze laatste werd in de nacht 14 op 15 november 1775 
getroffen door een zware storm uit het zuidwesten en bovendien vroor het 
behoorlijk. De laatste bewoners waren bij elkaar gekomen in het sterkste huis, om 
zodoende te proberen te overleven. De schade was enorm en hoewel de bewoners 
ternauwernood overleefden, was de terp niet meer te redden. Na 1776 werden de 
restanten gesloopt en de terp buitengedijkt en opgeslokt door de zee. 
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←     Detail van de landkaart van Klaas Kos uit 1779.  
         Op de Krayewerf staat nog 1 huis.  
         Bij de vuurtoren was het koolhok gelegen 
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Dit is de namenlijst uit 1608 van de toen nog bestaande terpen. 
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De Noorderwerf ligt dicht bij de vuurtoren en is 1 van de 15 nog bestaande terpen en 
onbebouwd. In 1936/1937 is in het kader van de werkverschaffing de terp aan de 
bovenkant deels afgegraven en thans nog maar circa 60cm hoog. In 1979 zijn er 
booronderzoeken gedaan en zijn 16e en 17e eeuwse huisraad scherven en oude 
funderingen gevonden. Ook een kruikje voor vet en een spinsteentje zijn gevonden, 
die duidelijk aantonen dat er schapen werden gehouden en wol gesponnen. Ook de 
Jan Reyneswerf (de Heuvel) is onbebouwd en stamt mogelijk al uit de 13e of 14e 
eeuw. Ook hier zijn zeer oude bewoningsresten gevonden, evenals intacte 
funderingen. De Remmitswerf ligt zuidwestelijk van de Wittewerf en is ook 
onbebouwd en begint zijn geschiedenis in de 14e eeuw. Bij booronderzoeken zijn hier 
veel resten van huisraad gevonden, evenals funderingen. In 1810 is deze terp 
verbrand en ontvolkt. Onderstaande terpen zijn allen buitengedijkt en door de zee 
verzwolgen. De Grote Kloosterwerf lag zo’n 100 meter van de Rozenwerf verwijderd 
en ligt thans in zee. Waarschijnlijk was hier het Oosthuis uit 1345. De laatst 
geschreven vermelding is uit 1715. De Kleine Kloosterwerf lag vlak bij de Grote 
Kloosterwerf en is ook voor 1774 in zee verdwenen, evenals de werfjes Koeverden 
en Swijnswerf. Zij werden nog wel vermeld op de lijsten van 1608 en 1614. Verdere 
bijzonderheden ontbreken. De Grietjanswerf, Korjenna, Jan Baligswerf, 
Pouwelswerf, Aaltjenmaatswerf en Sijmen Gerrritswerf werden nog op de lijsten 
van 1608 en 1614 vermeld en ook hierover zijn geen verdere bijzonderheden 
bekend. 
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Onderstaand volgende nog bewoonde terpen, te weten: 
 
De Buurten (1, 2 en 3) 
Ook wel de Nieuwe Buurten genoemd. Buurt 1 werd de Kleine Buurt genoemd. De 
buurten zijn ook zeer oud. Bij onderzoek zijn hier 16e en 17e eeuwse huisraad 
restanten gevonden. In 1731 voltrok zich een grote ramp, want op zondag 30 
september tijdens de kerkdienst brak er een enorme brand uit, die in een mum van 
tijd 20 huizen met 34 woningen in de as legde. In 1905 brandde Hotel de Jong af, 
evenals 13 omliggende woningen. 
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Buurt 3 

 

 
Buurt 2 
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Luchtfoto van de Buurten in 1927 

 

 
Buurt 2 en Buurt 3 met het inmiddels herbouwde hotel De Jong 
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Buurt 1 met rechts de ingang van de begraafplaats 

 

 
Buurt 2 en Buurt 3 vóór de brand van 1905 
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De Kets en het Fort 
De Kets, eertijds De Kats genoemd, hoort ook bij de oudste terpen en werd al 
genoemd in de annotaties van 1608 en 1614. In 1731 werd de naam Kets pas 
gebruikt. In 1706 brandde De Kets geheel af en het duurde lang voor er weer 
bewoning was. In 1732 waren er nog maar 2 huizen en in 1739 al weer 6. De 
Fortbuurt is van latere datum en was niet meer dan een kleine huisterp van 1 à 2 
woningen. De uitbreiding is vanaf de tweede helft van de 19e eeuw. 
 
 

 
 

De kleinste van alle terpen, Fortbuurt voor maximaal 2 woningen. 
Foto gemaakt in 1943 
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Kets en Fortbuurt rond 1900 
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1943 
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De Wittewerf 
Van oorsprong moet dit een oude terp zijn, hoewel hij niet op de lijst van 1608 
voorkomt. In 1712 staat in de belastingaanslagen dat er 4 huizen met 8 woningen 
gevestigd zijn. Tijdens het uitgraven van het onderhuis op nr. 24 is duidelijk een dikke 
verbrande grondlaag gevonden, die doet vermoeden dat dit de restanten zijn van de 
verbrande werf, zoals vermeld op de kaart van 1683. Mogelijk dus de ondergrond 
voor de Wittewerf. In 1916 werd de Wittewerf zwaar getroffen door de 
watersnoodramp. Hier spoelde een huis compleet weg en werden er 3 verwoest met 
7 dodelijke slachtoffers als gevolg. 
 

 
 

Links de boerderij van Cornelis Moenis ten behoeve van zijn zoon Jan, 
maar dat werd geen succes. Volkskunstschilder werd hij en wel met succes 
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De Grotewerf 
De Grotewerf is de meest oorspronkelijke terp en stamt uit de late Middeleeuwen en 
staat al vermeld in de lijst van 1608. In de cohieren van 1732 staat vermeld dat er 6 
huizen met 13 woningen staan geregistreerd. Tijdens een recente restauratie van een 
rijksmonument kwamen veel resten van huisraad uit de 16e / 17e eeuw uit de grond. 
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De Rozenwerf 
De Rozenwerf stond nog niet in de lijst van 1608, maar wel in het doopboek van 
1696. In de verpondingen van 1732 staan 6 huizen met 11 woningen vermeld. In 
1713 wilde men de Rozenwerf en de Heuvel buitendijken, maar hevig protest van de 
bewoners hebben dit weten te voorkomen. Eén van hen heette Jan Cornelis Roos. 
Buitendijkse bescherming van de woningen tegen kruiend ijs bieden thans de 12 
ijsbrekers, in de volksmond ook wel de 12 apostelen genoemd. 
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De Moeniswerf 
De Moeniswerf is waarschijnlijk één van de oudste terpen. Bij een beperkt 
archeologisch onderzoek in 1979 bleken er vanaf de 13e eeuw 7 woonlagen te zijn 
geweest met scherven uit de 13e /14e eeuw en jonger. Deze terp stond al in de lijst 
van 1608. Het was een dicht bevolkt buurtje en was in grootte de vierde van toen 
nog 20 buurten. In 1793 waren er 16 huizen met 61 bewoners. In 1909 waren er 18 
huizen met 78 bewoners. In 1916 werd bij de watersnoodramp meer dan de helft 
verwoest of weggespoeld en 7 dodelijke slachtoffers waren te betreuren. In 1920 
stonden er nog maar 5 huizen met 21 bewoners. In 1553 stond in de lijst van 
verpondingen dat Jan Claes Moenszoon daar woonde en zodoende zal Moen de 
naamgever van de terp zijn geweest. 
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De Kerkbuurt 
De Kerkbuurt is de grootste en oudste terp van Marken en bestaat feitelijk uit 3 
terpen. Op het oudste gedeelte vestigden zich in 1232 de Friese kloosterlingen van 
Sint Norbertus en zij bouwden eerst een kleine kapel en pas daarna een kerk. In de 
namenlijst van 1608 staat de naam Munkwerf en later werd dat Mekurf. Vanaf 1879 
werd naam officieel Kerkbuurt genoemd. In de lijst van verpondingen van 1732 staat 
dat er 44 huizen, inclusief het “Raethuijs” en schoolgebouw, stonden. De 42 huizen 
bevatte 73 woningen. De huidige kerk is gebouwd in 1904. Er was ook een kleine 
Gereformeerde kerk, gebouwd in 1899 en later gesloopt en vervangen door 
woonhuizen.  
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Het Nieuwe Erf 

 
 

 
Het Oude Erf 
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Ik hoop met deze historische achtergrond dat er waardering voor de oude 
wooncultuur blijft en dat de 2 nieuwe terpen (Zinkerwerf en Osselandwerf) 
uiteindelijke ook geschiedenis gaan schrijven.  
 
Piet Korstman 
 
 
Bronnen: Pater Roemelee, geschiedschrijver van Marken 
                  J.A.J. Vervloet 1974 
                  Archeologische Werkgroep Waterland 
                  Hans Wildeboer 
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Collectie registratie 
 

  
Jaarlijks worden er grote hoeveelheden klederdracht en andere zaken geschonken 
aan het museum. Dit alles moet gesorteerd worden. Wat is belangrijk om op te 
nemen in de museumcollectie, wat kan eventueel verkocht worden en wat kan 
gebruikt worden om er andere zaken van te maken zoals tasjes, quilts, knikkerpopjes, 
of kostuumpjes om er poppen mee aan te kleden. Met het voorgaande zijn veel 
vrijwilligers en enkele bestuursleden doende. Om kennis door te kunnen geven aan 
een jongere generatie, heeft het bestuur enkele vrijwilligers aangetrokken, die zich 
de komende tijd met de collectie registratie zullen bezighouden. Momenteel zijn er 
door deze nieuwe vrijwilligers cursussen in voorbereiding. Te denken valt in eerste 
instantie aan “hoe kleed ik mij aan in het Marker”, wat hoort wel en wat hoort niet, 
hoe zet ik een kap. Dit zal in het komende jaar gaan plaatsvinden. Wij mochten als 
vrijwilligers verwelkomen Marieke Zeeman, Tess Zondervan en Tirza de Jong. 
Daarnaast houden een aantal mannen zich bezig binnen de collectie registratie met 
het digitaliseren van foto’s, dia’s en filmmateriaal. Als nieuwe vrijwilliger heeft Harm 
ten Napel zich hiervoor aangemeld. Het bestuur is blij met de genoemde 
aanmeldingen en dit geeft ons moed voor de toekomst van het museum.   
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Vrijwilligersuitje Marker Museum op vrijdag 13 september 2024 
 
Na het tellen van de bezette zitplaatsen vertrok de bus exact op tijd en zat de 
stemming er meteen al goed in. De chauffeur stelde zich wederom netjes voor en het 
beloofde mede door zijn verhalen weer een leuke dag te worden. Met mooi weer en 
dus goed zicht reden we via Oosthuizen, Noord-Beemster, Schermer(horn) langs 
mooie molens richting Oterleek. 
De eerste stop was 
tegenover een molen bij 
Bianca’s voor koffie met 
heerlijk gebak en tevens 
een sanitaire 
onderbreking. Zodra je 
over de brug keek zag je 
wel mooie dreigende 
luchten. Een heel leuk 
plekje met gezellig 
personeel. Om 10.45 uur 
vertrokken we langs 
Alkmaar, Bob’s Saloon en 
dwars door Castricum   

naar het Museum Huis van Hilde. Daar liggen trouwens 2 miljoen archeologische 
spullen in de opslagplaats/depot in de duinen. De ontvangst was vriendelijk maar  

 

helaas mochten we 
(nog) niet naar 
binnen. Ondanks 
allerlei bewijzen 
was het zoeken 
naar onze e-mail bij 
hen in gang gezet 
waardoor we 
helaas zeker een 
kwartier moesten 
wachten. Eindelijk 
waren ze akkoord 
en werden we in 
een grote zaal 
ontvangen en  
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welkom geheten waar ook een prachtige groepsfoto kon worden gemaakt. Denk bij 
de expositie aan de late IJzertijd ca. 200 voor Christus: stenen tijdperk/bronstijd/ 
ijzertijd/Romeinse tijd/vroege Middeleeuwen en latere eeuwen. Er was werkelijk van 
alles te zien en alles werd mooi toegelicht. Ook in de winkel waren mooie boeken en 
spullen te koop. 

  
 
Tijd om verder te trekken door Heemskerk etc. richting IJmuiden voor een heerlijk 
uitgebreide lunch bij De Gasterij. Ook daar was het perfect verzorgd en het was een 
leuk restaurant waar men een andere constructie had bedacht om ook na de 
coronatijd te kunnen “overleven”. Nadat de buikjes behoorlijk vol zaten gingen we 
weer op pad over een smalle landweg en door de Velsertunnel richting het 
Havenmuseum IJmuiden waar onze Marker Sijmen Schouten al 22 jaar vrijwilliger is 
en ons allen persoonlijk de hand drukte bij binnenkomst. Wat een welkom! Ieder kon 
gewoon zelf rondkijken en zelfs helemaal bovenin met een beperkt groepje per keer 
waar je kon genieten van een mega uitzicht. IJmuiden heeft trouwens de grootste 
zeesluis ter wereld.  
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Tijd om een klein stukje verderop “wat” te gaan drinken aan/bij de Kop van de Haven 
tegenover het Forteiland en DFDS. De kelners hadden het razend druk met onze 
groep…  
 
Via Alkmaar zijn we daarna naar Purmerend doorgegaan naar Kavel II Golfterrein in 
De Beemster. De Beemster is werelderfgoed en De Eenhoorn boerderij is bekend. 
Rijke Amsterdammers hebben daar destijds allemaal grote gebouwen neergezet. 
We konden met een prachtig uitzicht wat drinken en genieten van een heerlijk diner. 
Moe maar voldaan zochten we de bus op en waren we uiteindelijk om 21.00 uur 
weer terug op Marken. Onze penningmeester Kees haalde nog een leuke fooi op 
voor onze geweldige chauffeur waarna we tevreden naar huis konden gaan. 
Bedankt organisatoren voor dit leuke uitje! 
 
Groetjes Trijntje Visser – PR 
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Verslag ledenvergadering VHEM d.d. 24 februari 2024 
 
Opening 
Voorzitter Cor Visser opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Vervolgens vraagt hij of er op- en/of aanmerkingen zijn op het verslag van de 
ledenvergadering van 25 februari 2023. Dat is niet het geval. Hierna deelt hij de 
volgende informatie met de leden: 
Bezoekers: Op 25 maart 2023 is het museum geopend met de tentoonstelling "Van 
Trouw tot Rouw". In 2023 heeft het museum in totaal 9.481 bezoekers ontvangen. 
Dat zijn er 17 meer dan in 2022. Op 18 april ontving het museum de 600.000ste 
bezoeker; de familie Genty uit Tours, Frankrijk. Zij werden verrast met een fles wijn 
gestoken in een Marker kostuumpje, het boekje "Marken en Oranje" en een 
knikkerpopje voor het dochtertje. In overleg met Erwin van Altena is het museum 
gestopt met de verkoop van de zogenaamde combi-tickets Sijtje Boes Experience. 
Erwin werkt momenteel aan een arrangement met een organisatie van 
cruiseschepen. Dit arrangement houdt in een bezoek aan Sijtje Boes, het Marker 
Museum en de Taanketel. In verband hiermee heeft een delegatie van deze 
organisatie ons museum in het najaar bezocht. Wij wachten verdere ontwikkelingen 
hieromtrent af. 
Diverse activiteiten: Het museum heeft met een kraam gestaan op de "Antiek Textiel 
Markt" in Maarn van de Nederlandse Kostuumvereniging, op de braderie tijdens de 
Havenfeesten  en met een kraam op de Winterfair in het Trefpunt. Het filmen van 
het zetten van de kleine kap is afgerond. De filmpjes van het zetten van deze kap, als 
ook van de ronde kap zullen worden vertoond tijdens de opening van het nieuwe 
museumseizoen in de Grote Kerk. In september zijn alle klassen van de Rietlanden 
School op bezoek geweest en ook dit jaar zal de school weer worden uitgenodigd. In 
2023 is het museum nauw betrokken geweest bij de organisatie van de Marker 
IJsbruiloft, die gehouden werd op zondag 17 september. Samen met Piet Korstman  
heeft Cor Visser een presentatie gemaakt over Jan Moenis; deze presentatie is door 
Piet gehouden in het Mediamuseum Beeld & Geluid in Hilversum. Op 8 september 
zijn Trijntje Visser en Cor Visser in Amsterdam bij de presentatie geweest van het 
boek "Wereldzee in de polder", geschreven door Ronald Nijboer. Trijntje en Cor 
hebben hun medewerking verleend aan het gedeelte over Marken. Ronald Nijboer 
zal zijn boek ook presenteren tijdens de opening van ons museum. 
Nieuwe aanwinsten: In 2023 heeft het museum twee werken van Hein Burgers 
(1834-1899) kunnen aankopen; een aquarel met daarop een voorstelling van het 
smokkelen op de botter en een olieverfschilderij op doek met een voorstelling van 
spelende kinderen met een bolderkar. Verder is aan het museum een prachtige 19e  
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eeuwse Hindelooper toogslee geschonken, die altijd in het bezit is geweest van een  
Marker familie. De beide schilderijen en de slee zijn te bewonderen in de nieuwe 
tentoonstelling. Ook heeft het museum weer veel kleding, handwerken en 
onderdelen van de klederdracht gekregen. Zoals altijd zaten daar bijzondere stukken 
tussen. Een kleine selectie is achter in de zaal tentoongesteld. Margreet 
Beemsterboer heeft handwerken met Marker motieven aan ons museum 
geschonken. Haar werken zijn komend seizoen te bewonderen in een vitrine. En tot 
slot heeft het museum vier ingelijste merklappen gekregen (periode begin 1800). 
Ook deze zijn te zien in de nieuwe tentoonstelling. 
Werkzaamheden in/om het museum: De verlichting in het museum was deels zeer 
verouderd en nodig aan vervanging toe. Hiertoe hebben wij op advies van het 
Netwerk Zuiderzeecollectie contact gezocht met het bedrijf 50LUX dat goed bekend 
is met verlichting in de Nederlandse musea. Inmiddels is de verlichting vervangen 
met dank aan Martinus Uithuisje, Jan Uithuisje en Muus Teerhuis. Voor deze 
investering is met hulp van Marieke Zeeman een subsidie-aanvraag ingediend bij het 
Cultuurfonds, als ook een subsidie-aanvraag bij het CWW (windmolens). 
Tentoonstellingen: Vorig jaar hebben wij de tentoonstelling "Van Trouw tot Rouw" 
gehad. Deze tentoonstelling zou worden geopend door de burgemeester, maar op 
het laatste moment moest zij afzeggen wegens belangen elders. Wij vonden twee 
leerlingen (Aniek Sluijs en Eline Gerritsen) van de Rietlanden School bereid om het 
museum te openen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de tentoonstelling 
"Winter op Marken". De openingsbijeenkomst is op zaterdag 23 maart in de Grote 
Kerk. De opening wordt verricht door Cornelis Roos, voorzitter van de Marker IJsclub. 
Er zullen winterse taferelen te zien zijn, zoals spieringen, koek-en-zopie op de 
Gouwzee, een familie in kerstkleding en ook een gezin in paaskleding waarmee de 
winterperiode wordt beëindigd en de lente zich aandient. Ook zijn er weer prachtige 
foto's te bewonderen. 
Vrijwilligers: Dirk Boes is na een korte periode gestopt als beheerder. In zijn plaats is 
Dirk de Waart gekomen. Sonja Springer heeft zich aangemeld voor gastvrouw. Wij 
zijn ontzettend blij met hun komst. Verder zijn er geen mutaties te melden. Cor 
Visser bedankt alle vrijwilligers en bestuursleden voor hun inzet voor onze vereniging 
gedurende het afgelopen jaar en voor het komende seizoen. Het vrijwilligersuitje 
vond plaats op 23 september 2023. De bestemming was Museum Joure (ook wel het 
Douwe Egberts Museum genoemd) met vervolgens een boottocht door Nationaal 
Park "De Alde Feanen". Suggesties voor het vrijwilligersuitje dit jaar zijn van harte 
welkom. De datum van dit uitje wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering 
vastgesteld. Op dinsdag 19 maart vindt om 19.30 uur de vrijwilligersavond plaats in 
de hal van de Patmoskerk. De uitnodigingen hiervoor worden binnenkort 
rondgebracht. 
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Bestuursverkiezing 
Agnes Kes (secretaris): sinds 2018 in het bestuur (2 periodes), is aftredend en stelt 
zich niet herkiesbaar. Cor bedankt haar hartelijk voor haar inzet en overhandigt haar 
een bos bloemen. 
Jessica Kes: heeft aangegeven dat zij graag in het bestuur wil. Zij kan de functie van 
Agnes overnemen. Cor vraagt de leden of zij door middel van handopsteking akkoord 
gaan; er wordt unaniem vóór gestemd. 
Het bestuur is nog op zoek naar een vicevoorzitter en heeft hiertoe al iemand 
benaderd. Deze persoon heeft echter nog wat tijd nodig in verband met eventuele 
verandering van eigen werkzaamheden. Voor het museum is het van groot belang 
dat er jongere mensen in het bestuur komen, zodat het reilen en zeilen van het 
museum aan een volgende generatie kan worden overgedragen. 
Financieel verslag 2023 / begroting 2024 
Penningmeester Kees Schouten geeft een toelichting op de jaarcijfers van 2023 en 
licht de begroting 2024 toe. De leden hebben geen vragen over het financieel verslag 
2023 en over de begroting 2024, die nagenoeg gelijk is aan de begroting van 2023. 
Verslag kascontrole commissie 
De kascontrole commissie bestond dit jaar uit Pieter Zeeman (3e keer), Piet 
Korstman (2e keer) en Fred Zoomers (1e keer). Voor Pieter Zeeman moet een 
opvolger komen. Pieter Elbert Pereboom stelt zich beschikbaar. Fred Zoomers zou 
verslag doen van de afgelopen kascontrole, maar hij is deze avond helaas verhinderd. 
Daarom heeft hij via een e-mail bevestigd dat de boeken in orde zijn bevonden en 
dat het bestuur decharge kan worden verleend. 
Rondvraag 
Fred Zoomers: heeft via een e-mail gevraagd of het bestuur zich zou willen beraden 
over een nieuwe audiovisuele presentatie. De huidige presentatie is gedateerd en 
een nieuwe hoeft met alle moderne digitale technieken niet enorm kostbaar te zijn. 
Dit onderwerp is ook al op de vorige ledenvergadering besproken en voorzitter Cor 
Visser heeft hem nogmaals laten weten dat het bestuur vernieuwing niet nodig acht; 
de historie van Marken en de uitleg van de klederdracht worden prima weergegeven. 
Diapresentatie 
Na de pauze volgt een diapresentatie, samengesteld door Marten van Altena, Egbert 
Commandeur en Elbert Zwiers. 
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Cijfers 2024 en begroting 2025 
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Lidmaatschap 
 
Als u ons jaarboek met genoegen heeft gelezen en u bent nog geen lid van ons 
museum, laat uw waardering dan blijken door lid te worden. Voor de kosten hoeft u 
het niet te laten, want de kosten voor een gezin bedragen vanaf 1 januari 2025 
slechts € 10,-- per jaar en voor één persoon € 5,00 per jaar. Voor dat geld heeft u 
onbeperkt toegang tot onze tentoonstellingen en ontvangt u tevens ons jaarboekje. 
Leden buiten Marken krijgen het jaarboekje thuisbezorgd, leden in het buitenland 
kunnen desgewenst het jaarboekje digitaal ontvangen. 
 
Met uw lidmaatschap ondersteunt u ons werk, want wij moeten het vrijwel zonder 
verdere subsidies doen. U kunt lid worden door uw bijdrage te storten op 
bankrekeningnummer NL 06 INGB 0004 3016 68 ten name van Vereniging Historisch 
Eiland Marken onder vermelding van uw adresgegevens, of via een e-mailbericht 
naar secretariaat@markermuseum.nl. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank en tot ziens in ons museum. 
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