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Voorwoord 
 
Voor ons Marker Museum is 2016 uitstekend verlopen. Wij kunnen zeer 
tevreden zijn over de belangstelling voor onze tentoonstelling over de 
watersnoodramp van 1916. Deze stond dan ook vrijwel geheel in het teken van 
deze ramp. Blikvanger was het grote schilderij van Herman ten Kate uit 1887, 
ƎŜǘƛǘŜƭŘΥ άIŜǘ !ƭŀǊƳέΦ 5Ŝ ƴŀōƻƻǘǎƛƴƎ Ǿŀƴ Řƛǘ ǎŎƘƛƭŘŜǊƛƧ ƛƴ ƻƴǎ άǊƻƻƪƘǳƛǎƧŜέ Ŝƴ  
de verdere inrichting van de tentoonstelling  werden zeer gewaardeerd.  
Het bezoekersaantal was dan ook respectabel, namelijk 17.500, mede dank zij 
ŘŜ ƛƴōǊŜƴƎ Ǿŀƴ ȊƻΩƴ ƪƭŜƛƴŜ сΦллл ōŜȊƻŜƪŜǊǎ Ǿŀƴ ŘŜ ǊŜƛǎƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛŜ ά¢ƻǳǊǎ ϧ 
¢ƛŎƪŜǘǎέΦ ±ƻƻǊǿŀŀǊ ŜŜƴ ǇǊƛƳŀ ǎŎƻǊŜΣ ƳŀŀǊ ŜǊ ƎŜōŜǳǊŘŜ ƳŜŜǊΦ ½ƻ ǿŜǊŘŜƴ ǿƛƧ Řƛǘ 
jaar weer verblijd met mooie schenkingen en een paar goede aankopen. 
Hierover treft u een apart artikel aan, evenals artikelen over toerisme, een 
vooruitblik over de tentoonstelling van 2017, napraten over de watersnood van 
1916, de vrijwilligers, financiën etc. Verder werkten wij mee aan radio- en Tv-
opnamen, ontvingen wij buitenlandse journalisten, hielpen wij met het 
aankleden van de poppen in de Marker klederdracht bij het Klederdracht 
Museum in Amsterdam. Financieel ging het ons ook aardig voor de wind, mede 
door de extra bezoekers, de verhoging van de entreegelden en de deelname 
ŀŀƴ ά[ŜƪƪŜǊ aŀǊƪŜƴέΦ  
 
Dan iets over de nieuwe tentoonstelling.  
De titel is: 
 

KERKELIJKE PRONK  

1517  -  2017 
 
De jaartallen slaan op de herdenking van 500 jaar Reformatie. Deze belangrijke 
kerkelijke gebeurtenis biedt ons de gelegenheid de fraaie klederdracht ten toon 
te stellen van de verschillende kerkelijke hoogtepunten.  De officiële opening 
zal plaats vinden op zaterdag 1 april a.s. om 15.00 uur in de Grote Kerk, gevolgd 
door het bezoek aan het museum. Vrijwilligers en leden zijn hierbij van harte 
welkom.  
Piet Korstman, voorzitter 
 
Afbeelding achterzijde uit:  
"Beelden van Jan Duyvetter"  Openluchtmuseum Arnhem
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Toerisme op Marken 
 
Vanaf het midden van de 19e eeuw mag Marken zich verheugen op grote 
belangstelling van toeristen. Rond 1900 was het al een drukte van belang.  
Op onderstaande foto ziet u een bont gezelschap per boot arriveren in de 
haven. Op de foto op de rechterpagina ziet u dat niet één, maar twee 
toeristenboten aangemeerd liggen. Het is leuk om een korte beschrijving te 
geven van een verslaggever van het tijdǎŎƘǊƛŦǘ ά5Ŝ ±ǊƛŜƴŘ ŘŜǎ IǳƛȊŜǎέ ǳƛǘ муфоΦ 
De heer W.H. Kieviet verwoordt zijn inleiding als volgt: 
 
ά¢ƻǘ ƻǇ ŘŜƴ ƘǳƛŘƛƎŜƴ ŘŀƎ ƛǎ ŜǊ ƎŜŜƴ ŘŜŜƭ Ǿŀƴ ƻƴǎ ±ŀŘŜǊƭŀƴŘΣ Řŀǘ ƳŜŜǊ ŘŜ 
ŀŀƴŘŀŎƘǘ ǘǊŜƪǘ Řŀƴ ōƻǾŜƴƎŜƴƻŜƳŘ ǎǘǳƪƧŜ ƎǊƻƴŘΦ Ωǘ Lǎ ǿŀŀǊΥ ƛƴ ŘŜ ƭŀŀǘǎǘŜ ƧŀǊŜƴ 
begint ook Volendam in de gunst der touristen en schilders (aldaar tezamen 
ƻƴŘŜǊ ŘŜƴ ƴŀŀƳ Ǿŀƴ ά9ƴƎŜƭǎŎƘƳŀƴƴŜƴέ ōŜƪŜƴŘύ ǘŜ ŘŜƭŜƴΣ ŘƻŎƘ ŘŜ ǾŜǊōŜǘŜǊŘŜ 
vervoermiddelen dragen thans veel tot het vreemdelingenverkeer op Marken 
ōƛƧΦ hŦ ŘŜ ōŜǾƻƭƪƛƴƎ ŜǊ ōƛƧ ǿƛƴǘΚ Ωǘ Lǎ ƻǇƳŜǊƪŜƭƛƧƪΣ Ȋƻƻ ǿŜƛƴƛƎ ƳŜƴ ƻǾŜǊ Ωǘ  
ŀƭƎŜƳŜŜƴ Ǿŀƴ aŀǊƪŜƴǎ ƎŜǎŎƘƛŜŘŜƴƛǎ ŀŦǿŜŜǘέΦ  
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Hierna volgt een historische beschrijving, die ik jullie wil besparen. Ook het 
huidige toerisme vindt niet iedereen even aangenaam. Maar ons museum trok 
het afgelopen seizoŜƴ ŘŜ ŀŀƴŘŀŎƘǘ Ǿŀƴ ŘŜ ōƛƧ ƛŜŘŜǊŜŜƴ ōŜƪŜƴŘŜ ά¢ƻǳǊǎ ϧ 
¢ƛŎƪŜǘǎέΦ ½ƛƧ ōǊŀŎƘǘŜƴ ƻƴǎ ƛƴ ƪƭŜƛƴŜ ƎǊƻŜǇƧŜǎ Ǿŀƴ ŎƛǊŎŀ нл ǇŜǊǎƻƴŜƴ ȊƻΩƴ сΦллл 
extra bezoekers. Volgend jaar hopen wij op minstens hetzelfde aantal, want 
deze toeristenstroom is wel een echte stimulans voor ons museum.  
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Aankoop schilderij van: Augustin Hanicotte (1870 ς 1957) 
 
Na een tip van Peter Kersloot (Lieveland collectie) uit de Rijp konden wij met 
zijn hulp een schitterend olieverf schilderij kopen bij een klein veilinghuis in 
Frankrijk. Het in goede staat verkerende doek is geschilderd door Augustin 
Hanicotte. Augustin werd geboren in Béthune in Noord- Frankrijk en kwam uit 
een gezin van 17 kinderen en was op zijn 13e al wees. Zijn artistieke talenten 
bleven, ondanks zijn misère, niet onopgemerkt. Hij volgde zijn opleiding in 
Parijs, tezamen met o.a. Paul Gaughin. In 1899 vertrok hij naar Holland en 
ontdekte daar het bijzondere Volendam. Hij nam zijn intrek in Hotel Spaander 
en kwam zodoende in contact met de dochter van Leendert Spaander (1855 - 
1954). Trinette was de 4e dochter van Leendert en zijn vrouw Aaltje Kout.  
In 1914 trouwde het stel en Augustin kon zich nu geheel wijden aan de 
schilderkunst. Volendam was voor hem één grote bron van inspiratie en 
bovendien was hij zeer ijverig.  
Volendammers geven iedereen een bijnaam, zo ook Hanicotte. Ze noemden 
ƘŜƳ ƛƴ ŘŜ ǿŀƴŘŜƭƎŀƴƎŜƴ ά!ƴƴƛŜ YƻǘέΦ wŀƳǇǎǇƻŜŘ ǿŜǊŘ ƘŜƳ ŜŎƘǘŜǊ ƴƛŜǘ 
bespaard, want tijdens de watersnoodramp van 1916 ging een groot deel van 
zijn collectie verloren. Gezondheidsproblemen dwongen hem in 1916 weer 
terug te keren naar het zonnige Zuid-Frankrijk. In 1957 overlijdt Augustin in 
Narbonne.  Zijn fraaie kunstwerken werden geëxposeerd in heel Europa, 
Amerika, Canada en Japan. Gelukkig voor ons heeft hij ook een uitstapje naar 
Marken gemaakt, waarvan ons schilderij een schitterend bewijs van is en 
waarschijnlijk het enige schilderij van hem van Marken.  
Ook dit schilderij is gefinancierd uit het legaat van de Louisa van der Velden 
Stichting.  
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